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21 april 2024, Derde zondag na Pasen. Jubilate (Juicht) 
liturgische kleur:

Halleluja! Heel de aarde juicht voor God, bezingt de eer van zijn naam. Halleluja! (Psalm 66: 1, 2b)  
 

Kerkdiensten 
21 april 2024, 10.00 uur, Bethelkerk: ds. Peter den Braanker  m.m.v. dhr. Peter Koetsveld, klarinet 

28 april 2024, 10.00 uur, Vredeskerk: ds. Peter den Braanker   
 

Omzien naar elkaar 
Na een val heeft mevrouw M.S. Wieringa-Sandee een heupoperatie ondergaan en is donderdag d.d. 
18 april opgenomen voor verdere revalidatie in Den Koogh, Razende Bol 127 
Drs. F. Bijlweg 4-1784MC te Den Helder. 
Mevrouw zal blij zijn medeleven van ons te ontvangen middels o.a. een kaart. 
 

Vol vreugde laten Marvin en Rebecca Derksen-Kraak ons allen weten dat in hun 
gezin zoontje Nolan Jan Derksen is geboren.. 
Wij feliciteren hen van harte! 
 

Wil je weer eens bezoek van iemand van de kerk of heb je een persoon ontmoet die aandacht en/of 
hulp nodig heeft? 
Mail dan naar de coördinatoren: pastoraat @pkndenhelder.nl of bel naar Coby Renes 0223-643172 en  
b.g.g. 06-45793404 of naar Rens Biersteker 0223-634079 en b.g.g. 06 of b.g.g. 06-33423294 
 

Bloemengroet 
De bloemengroet vanuit de gemeente gaat zondag 21 april naar  
ds. Johan Moens 
 

 

Bestemming collecte 
 Datum 1ste collecte 2de collecte 3de collecte 

21 april 2024 Diaconie Kerk Wijkwerk 
28 april 2024 Diaconie Kerk Kerk (Inlia) 

 

Jongeren en de kerk 
Op maandag 22 april praten we met de ouders van onze jeugd over waar we naar toe willen gaan met onze jeugd. 
Wat vragen de jongeren van ons en waar ligt de behoefte van de ouders.  
Welke plek heeft de jeugd binnen onze gemeente en binnen de zondagse diensten.  
Maar geloofsopvoeding is niet alleen een zaak van de ouders.  
Daar hebben wij als gemeente ook een rol in.  
Het is immers niet voor niets dat een doop te midden van de gemeente plaatsvindt.  
Daarom willen we jullie van harte uitnodigen om deze avond met ons mee te denken en praten. 
Wanneer: maandag 22 april. Tijd: 19.45 - 21.30 (inloop vanaf 19.30). Waar: Bethelkerk 
Wij hopen op jullie komst!! Met vriendelijke groet, 
Ds. Peter den Braanker en de leiding van de jeugdkerk 
 

 

David wordt koning. 
Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over het 
leven van David. Op deze zondag staat 1 Samuel 16:1-13 centraal: 
Samuel maakt David koning. 
 

Israël heeft voor het eerst een koning: Saul. De profeet Samuel heeft 
Saul koning gemaakt Maar Saul doet niet wat God wil. Daarom zegt 
Samuel dat Saul niet lang koning zal zijn en dat God iemand zal 
zoeken die wel zijn wil doet. Al tijdens Sauls regering wijst Samuel een 
nieuwe koning aan: David.  
Daarover lezen we vandaag in 1 Samuel 16:1-13.  

 

Koster Bethelkerk,   21 april:  dhr. T. Ruiten   

http://www.pkndenhelder.nl/

