
 

 

 

       Vredeskerk, PG DEN HELDER 

Zondag 14 september 2025,  

Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger: ds. Peter den Braanker 

Organist: Bauke klootwijk 

 

Lied voor de dienst: lied 37 uit Op Vleugels, op de melodie van  

                                                                             LvdK 474 

1.Wij scholen samen rond het Woord 
dat ons van God verhaalt. 
De Geest schrijft het met vuur en vaart 
in onze eigen taal. 
Wij leven van dit gouden Woord 
dat nieuwe wegen wijst. 
Het biedt aan ieder onderdak 
die naar Gods toekomst reist. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 
Aansteken van de kaarsen door de diaken 

 
De gemeente gaat staan 

 
Bemoediging en groet: 

V:  In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
G:  Amen. 

V:  Onze hulp in de Naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

V:  O God, keer U om naar ons toe 
G:  en doe ons weer leven met hart en ziel 

V:  Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
G:  en geef ons uw heil 

V:  Zegen ons met vrede en laat lichten Heer uw aangezicht 
G:  Amen. 

 
Aanvangslied: Lied 43: 3, 4 en 5 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De gemeente gaat zitten 
 
Kyrië-gebed 

 
Gloria-lied: Lied 882 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Kindermoment 
 

Kinderlied: Vergeven 
 

Gesprek met de kinderen 
 

Lied: “Wij gaan voor even uit elkaar” 
 

1e Schriftlezing: Jesaja 25: 6 – 9 
 

6Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 

voor alle volken een feestmaal aan: 
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 

https://www.youtube.com/watch?v=6MKDvULCioI&list=RD6MKDvULCioI&start_radio=1


 

 

een feestmaal rijk aan merg en vet, 

met pure, rijpe wijnen. 

7Op deze berg vernietigt Hij de sluier 

waarmee alle volken omhuld zijn, 
het kleed dat alle volken bedekt. 

8Voor altijd doet Hij de dood teniet. 
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 

de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg 
– de HEER heeft gesproken. 

9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! 
Hij was onze hoop: Hij zou ons redden. 

Hij is de HEER, Hij was onze hoop. 
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’ 

 

Zingen: Lied 225 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

2e Schriftlezing: Lukas 15: 1 – 10 
 

Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar 

Hem te luisteren. 2Maar zowel de farizeeën als de 
schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man 

ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3Jezus vertelde hun toen 
deze gelijkenis: 4‘Als iemand van u honderd schapen heeft 

waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de 
negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het 

verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden 
heeft? 5En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde 

op zijn schouders 6en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn 
vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn 

vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald 
was.” 7Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 

één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig 
rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 

8En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, 
steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en 

zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? 9En als 
ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren 

bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de 
drachme gevonden die ik kwijt was.” 10Zo, zeg Ik u, heerst er 

ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die 
tot inkeer komt.’ 
 

 
Zingen: Lied 184 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Overdenking 
 

 
Orgelspel 

 
 

Zingen: Lied 385 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Inzameling van de gaven 



 

 

Tijdens het collecteren komen de kinderen terug van de 

kinderdienst. 
 

Viering van de maaltijd van de Heer: 
(Dienstboek blz. 235, Tafelgebed 10) 
 

Nodiging: 
 

De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie in Hem geloven en 
Hem liefhebben. Wij nodigen u als dienaren van Christus om 

dankbaar en gelovig met de lofprijzing in te stemmen en 
brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. Ook de gasten in 

ons midden worden hartelijk uitgenodigd deel te nemen aan 
deze viering.  

 
V:  De Heer zij met u 

G:  Zijn Geest in ons midden. 
V:  Heft uw harten omhoog. 

G:  Wij heffen ons hart op tot God. 
V:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

G:  Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 

Tafelgebed: U komt onze dank toe, …….. 
en zingen wij U toe    

            

Zingen: Lied 405: 3 en 4 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
Vervolg Tafelgebed: Gezegend zijt Gij, …….  

tot mijn gedachtenis!   
 

Zingen: Lied 403a (eerste gedeelte) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       
 

Vervolg Tafelgebed: Bijeen tot zijn gedachtenis…..  
door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

Het Onze Vader 
(gesproken) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Wij brengen degene die naast ons zit de vredegroet: 

 De vrede van de Heer zij altijd met u. En met uw geest 
  

Gemeenschap van brood en wijn 
 

Rondgang 
 

Tijdens de maaltijd orgelmuziek 
 

Gebed na de maaltijd 
 

De gemeente gaat staan 
 

Slotlied: Lied 523 uit “Hemelhoog” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Zegen  
 

G: Amen (3x). Lied 431 C 
 


