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Orgelspel 

 

Lied voor de dienst, lied 801: 1, 2, 7 en 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Liederen zingend vol vertrouwen 

    tot zij in het eeuwig licht 

    in elk ander mens aanschouwen 

    ’t lichten van Gods aangezicht. 

 

7. Zo gaan wij hier met elkander 

    door de nacht op weg naar huis, 

    pelgrims die uit alle landen 

    samenkomen om het kruis. 

 

8. Die aan kruis en graf ontheven 

    zullen zingen lof en prijs 

    aan de Heer van dood en leven 

    in zijn zalig paradijs. 

 

Welkom 

Aansteken van de kaarsen  
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 Gemeente gaat staan 

Lied 91a: 1 en 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 

    om jou tot vaste gids te zijn. 

    Zij zullen je op handen dragen 

    door een woestijn van hoop en pijn. 

    Geen bange nacht zal je doen beven, 

    geen ziekte waar een mens van breekt. 

    Lengte van leven zal God geven, 

    rust aan de oever van een beek. 
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Bemoediging en groet  

     Gemeente gaat zitten 

 

Lied 91a: 3  

 

3. Geen duister zal je overvallen, 

    er is een licht dat eeuwig brandt. 

    Duizenden doden kunnen vallen, – 

    jij blijft geschreven in Gods hand. 

    God is een schild voor zijn getrouwen 

    die leven van geloof alleen. 

    Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

    van liefde om hun tranen heen. 

 

 

Kyrië-gebed  

 

 

Glorialied: 885: 1 en 2  
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2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

    en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 

    kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

    Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

    Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 

    iedere morgen aan mij weer betoond. 

    Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

    Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

  

 

Kindermoment 

 

 

Lied:  Wij gaan voor even uit elkaar 

           en delen nu het licht, 
           dat licht vertelt ons iets van God  
           op Hem zijn wij gericht. 
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Schriftlezing: Psalm 91  

 

[1] Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 

[2] zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, 

mijn God, op u vertrouw ik.’ 

[3] Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger 

en redt je van de dodelijke pest, 

[4] hij zal je beschermen met zijn vleugels, 

onder zijn wieken vind je een toevlucht, 

zijn trouw is een veilig schild. 

[5] De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, 

ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 

[6] noch de pest die rondwaart in het donker, 

noch de plaag die toeslaat midden op de dag. 

[7] Al vallen er duizend aan je linkerzijde 

en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. 

[8] Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. 

[9] U bent mijn toevlucht, HEER. 

Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 

[10] zal het kwaad je niet bereiken, 

geen plaag je tent ooit treffen. 

[11] Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, 

die over je waken waar je ook gaat. 

[12] Hun handen zullen je dragen, 

je voet zul je niet stoten aan een steen. 

[13] Leeuw en adder zul je vertrappen, 

roofdier en slang vermorzelen. 

[14] ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft 

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 

[15] Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, 

je bevrijden en met roem overladen, 

[16] je overvloed geven van dagen. 

Ik zal je redding zijn.’ 
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Lied 263   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 

    bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 

    de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 

    het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

 

3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 

    een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 

    De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 

    wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

 

 

Overdenking 

 

 

We luisteren naar een lied van Sela:  

 

   ‘Mijn toevlucht ‘ 
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Dienst der gedachtenis  
 

Gedicht: Als jouw naam klinkt 

 
Als jouw naam klinkt, zie ik even 
hoe je liep en wat je zei, 
wat er altijd is gebleven  
van jouw leven diep in mij. 
 
Als jouw naam klinkt, stroomt er water     
uit mijn ogen, door mijn ziel. 
Onze dromen, plan voor later, 
tijd die in het water viel. 
 
Nu jouw naam klinkt, komt tot leven 
hoe je mij hebt meegemaakt, 
mee geschapen, weggegeven, 
mijn bestaan hebt aangeraakt. 
 
Nu jouw naam klinkt, wacht ik onder 
onze levens eens een hand. 
Ook al voelt nu alles zonder, 
God brengt ons weer in verband. 

   Michiel de Zeeuw 
 

Wij noemen de namen  

 

Jantje Anders-Boltendal 

overleden op 13 oktober 2024 in de leeftijd van 90 jaar 

 

Femmigje Feenstra-Ooms 

overleden op 9 november 2024 in de leeftijd van 91 jaar 

 

Peter Leonard Jansen 

overleden op 14 november 2024 in de leeftijd van 66 jaar  
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Gerda Rep-van Barneveld 

overleden op 18 november 2024 in de leeftijd van 67 jaar 

 

Reina Margaretha Versluijs 

overleden op 27 november 2024 in de leeftijd van 80 jaar 

 

Paulus van Buuren 

overleden op 28 december 2024 in de leeftijd van 90 jaar 

 

Alida Johanna Angenieta Vink-Groenewold 

overleden op 16 januari 2025 in de leeftijd van 83 jaar 

 

Pieter Johannes Vink 

overleden op 29 juni 2025 in de leeftijd van 86 jaar 

 

Grietje Maria Geertruida Abbenes-de Boer 

overleden op 13 april 2025 in de leeftijd van 81 jaar 

 

 

 

Lied 730: 1 
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Sjaan van Donkelaar-Zeeman 

overleden op 22 mei 2025 in de leeftijd van 97 jaar 

 

Coenraad Nicolaas Looij 

overleden op 24 mei 2025 in de leeftijd van 83 jaar 

 

Sietske Bekkenk-Meijer 

overleden op 12 juni 2025 in de leeftijd van 90 jaar 

 

Grietje van Barneveld-Reinders 

overleden op 8 juli 2025 in de leeftijd van 98 jaar 

 

Wijbrecht Bos-Bakker 

overleden op  9 juli 2025 in de leeftijd van 92 jaar 

 

Hendrik Marsman 

overleden op 13 juli 2025 in de leeftijd van 80 jaar 

 

Everard Maria Leenards 

overleden op 30 juli 2025 in de leeftijd van 75 jaar 
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Siep Post 

overleden op 25 augustus 2025 in de leeftijd van 90 jaar 

 

Ida Vietje-Huizing 

overleden op 27 augustus 2025 in de leeftijd van 82 jaar 

 

Lied 730: 2  

 

2. Heer, herinner u hun luisterend 
    wakker liggen in de nacht 
    en hun roepen in het duister, 
    de armzaligheid van hun kracht, 
    en wil zeer aandachtig lezen 
    in de rimpels van hun huid 
    de verscheurdheid van hun wezen, 
    en wis hunne zonden uit. 
 

De overledenen die wij nu gaan noemen gedenken wij door één enkele 

kaars aan te steken. 

 

Lieuwkje Hermina Nauta-Doorn 

overleden op 19 oktober 2024 in de leeftijd van 86 jaar 

 

Ben Canter Visscher 

overleden op 4 januari 2025 in de leeftijd van 78 jaar 

 

Anton Martinus Eduard Dust 

overleden op 23 januari 2025 in de leeftijd van 83 jaar 

 

Neeltje Pijs-van den Broek 

overleden op 1 maart 2025 in de leeftijd van 100 jaar 

 

Johanna Cornelia Kaag 

overleden op 2 februari 2025 in de leeftijd van 88 jaar 
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Alfred Schepers 

overleden op 11 februari 2025 in de leeftijd van 64 jaar 

 

Cornelis Jan Bakker 

overleden op 28 april 2025 in de leeftijd van 69 jaar 

 

Froukje Gjaltema-Klaver 

overleden op  3 mei 2025 in de leeftijd van 96 jaar 

 

Johannes Verbeek 

overleden op 16 mei 2025 in de leeftijd van 81 jaar 

 

Jannie den Ouden-Bullee 

overleden op 13 september 2025 in de leeftijd van 91 jaar 

 

De gezamenlijke kaars wordt aangestoken 

 

Lied 730: 3 

3. Die Maria hebt vergeven 
    en de rover aan het kruis, 
    laat de doden eeuwig leven 
    met U in het paradijs. 
    Heer, herinner u hun namen, 
    oordeel hen en spreek hen vrij, 
    en bedek hun schuld en laat hen 
    zitten aan uw rechterzij.  

 

Voor ieder die dat wil is er nu de gelegenheid om een kaarsje aan te steken 

 

Onder het naar voren komen zingen we 

  

Lied 598 en  

 

Lied 833  
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Lied 598 
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Lied 833  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van overlijden 
 
Lied 961: Niemand leeft voor zichzelf (2x) 
 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Inzameling van de gaven 
 
Uitleg door de ouderling van dienst over de gang van zaken na de zegen  

 

Gemeente gaat staan 
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Slotlied 634  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Licht moge stralen in de duisternis, 

    nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

    Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

    wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

    U zij de glorie, opgestane Heer, 

    U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

Zegen 

 

 

 


